
Verslag zomerweekend 2018 
 
Ik had het genoegen om met mijn vriendin mee te gaan naar het zomerweekend van de zwerfbond. 

Het begon al goed omdat wij met 7 
personen een groepskorting op het 
treinkaartje kregen. We reden dus voor 
4,99 euro pp van den Haag centraal naar 
Hilversum. Dat was goed geregeld.  

Aangekomen in Hilversum liepen we als 
voorproefje op de wandeltocht naar het 
huis van Lucas en Sara. Zij waren zo 
gastvrij om hun huis open te stellen voor 

de wandelgroep. Sara had drie overheerlijke 
taarten gebakken.  
Na een lekker kopje koffie en stuk taart 
waren we goed gevoed om een stevige 
wandeling te maken. Heerlijk over de heide 
en door de bossen. De kinderen hadden 
energie over gedurende de wandeling terwijl 
zij 2x de werkelijke afstand van de wandeling 
liepen. (wie heeft hen een duracell batterij 
gegeven?) 

Aangekomen op de slaapplaats van vannacht liepen wij 
nog door om bij het pannenkoekenhuis even uit te 
blazen. Heerlijk in het zonnetje, wat hebben we het 
toch getroffen met het weer. 

We bleven niet te lang, want we wilden ook helpen om 
alles klaar te zetten voor het avondeten. Er was  eten in 
overvloed en alles was even lekker. En dit alles ging in 
een ontspannen sfeer. 
In de avond nog wat praten deels bij een vuurtje waar de creatievelingen een schijfje van een 
boomstam versierde met tekeningen en brandmerken.  
De accommodatie was zeer goed. De slaapkamers fris en schoon. Ik heb dan ook best geslapen 

 

 



 

De volgende ochtend na een heerlijk ontbijt konden we mee doen met de yogales verzorgt door 
Lucas. We stonden in het bos op zachte mosgrond en lekker rustig met de vogeltjes die tjilpten op de 
achtergrond. Een ideale situatie voor een yogales. 

Hierna was ik geheel ontspannen om aan de volgende etappe te beginnen. Heerlijk die sfeer van niks 
moet maar alles mag maar toch voldoende regels om deze twee dagen goed te laten verlopen. We 
liepen zondag als groepje met elkaar op. Ferrant had een mooie tocht over de Lage Vuursche richting 
Soest uitgezet. Je kon merken dat deze streek zeer gewild is om te wandelen, want we kwamen 
regelmatig andere wandelaars tegen. Bij Soest aangekomen hebben we nog 0,8 km gevaren. Dus 
onze peddel kunsten konden we ook nog tonen. Aan de overkant stonden Hans en Noor klaar met 
een skottelbraai. Daar werden heerlijke pannenkoeken op gebakken. Er was van alles te eten, dus we 
zijn niks tekort gekomen.  



 

Nadat iedereen was aangekomen hield 
Ferrant nog een afsluitend praatje, waarna we vertrokken naar het trein station van Soest. Wat fijn 
dat er mensen zijn die dit soort uitjes organiseren verzorgen. Ik heb echt heerlijk genoten van van 
alles en de mensen om mij heen  Ik ben weer sterker en een ervaring rijker thuis gekomen. Ik heb 
mijn voeten dan ook de volgende dag getrakteerd op een zalige voetreflex massage, dat hadden ze 
wel verdiend.  

 

Wie weet tot een volgende keer! 


