
PAASTOCHT 2015: The Rock Tour  
Van Hamoir, via de ‘steenrijke’ Famenne naar Fourneau St. Michel 

 
Als vanouds organiseerde de Zwerfbond met Pasen           
(3-8 april 2015) een sportieve 6-daagse zwerftocht in de 
Belgische Ardennen. Stichting Zwerfbond bestaat dit jaar 
officieel 25 jaar, maar eigenlijk organiseert de Zwerfbond al 
veel langer meerdaagse rugzaktrekkings (sinds 1970!). Voor 
deze jubileumeditie stond de route in het teken van de vele 
stenen en gesteenten die we tegenkwamen in de omgeving 
van de Belgische Famenne. Het routeboekje is dan ook o.a. 
volgeschreven met min of meer serieuze geologische 
achtergrondinfo.  
 

Een groep van maar liefst 75 (!) enthousiaste 
rugzaklopers ging in Hamoir op pad, de Calestienne 
in zuidelijke richting volgend richting Wéris, Marche-
en Famenne, Rochefort, Han-sur-Lesse en daarna 
richting Fourneau St. Michel. Onder die deelnemers 
opvallend veel jongeren! Hoop voor de 
Zwerfbondtoekomst dus. Op het programma 
stonden stevige wandeletappes, veel stenen, soms 
klimmen en klauteren, gezelligheid, kameraadschap, 
maar vooral veel baggeren. Wat hebben we moeten 
aanmodderen dit jaar! Het weer was goed. De eerste 
dagen een beetje regen, maar naarmate de tocht 
vorderde werd het heerlijk zonnig en liepen we zelfs 
in korte mouwen met onze rugzakken te sjouwen!  
        
 



Dag 1: Hamoir – Bomal: 15 km 
De bus zette ons dit jaar uit bij de brug over de Ourthe in Hamoir. De bekende taferelen van 
nog even lunchen, alles in je rugzak stoppen en dan meteen op pad.  

 
Het traject was meteen pittig, langs de rotsen 
van Sy en klimmen naar het kasteel van 
Logne; je was wel in één klap helemaal op 
Paastocht met veel onverharde paden in de 
mooie Ardennennatuur! Zie ook de naar uien 
geurende daslook en de prachtige frêle witte 
bosanemonen! ’s Avonds was er een gezellig 
café op de camping, maar er kon ook een 
vuurtje gestookt worden….  



 
Dag 2: Bomal – Erezee: 28 km  
In de ochtend van Paaszaterdag regende het. 
Gelukkig was er een viaduct om onder te 
schuilen voor tijdens het ontbijt. En in de loop 
van de dag klaarde het gelukkig helemaal op. 
We hadden een lange wandeletappe langs 
veel bijzondere stenen voor de boeg. We 
kwamen  langs Durbuy met zijn beroemde 
anticline, door Wéris met zijn talrijke dolmen 
en menhirs en dan door richting Erezee. 
Sommigen aten in het campingrestaurant, 
anderen lekker basic buiten voor de tent.  

 

 

 
We volgden de GR 57 verder en dat is niet voor niets een klassieker (zie oud bordje) onder 
de GR-routes. Er viel genoeg te genieten. Omdat de dagafstand pittig was met bepakking 
(28 km) werd er behoorlijk over het parcours gezworven, maar dat past wel bij de Zwerfbond.  



 
 
Dag 3: Erezee, Hotton, Marche-en-
Famenne: 22 km 
 
De tweede Paastochtnacht in een tentje 
was ijskoud! Het vroor een graad of 2-3. Er 
werden ‘s morgens zelfs tenten ontdooid en 
gedroogd aan een hek op de camping! We 
liepen even later via de GR 57 door 
weilanden en bossen, langs klimrotsen en 
grotten en een watermolen richting Hotton. 
Daar stapten we over op de GR577 richting 
Marche-en-Famenne. Het was een 
prachtige dag. We zaten dan ook Eerste 

Paasdag aan de koffie op een zonnig terras 
en kwamen langs de dikste cypres van 
België. Ook opvallend veel maretakken te 
zien tijdens het parcours. ’s Avonds op de 
camping had de campingbaas een man 
voor de muziek ingehuurd om er een beetje 
sfeer in te brengen. Niet alle muziek was 
evenveel van deze tijd, maar we hadden 
wel lol. Er werd zelfs flink gedanst!  



 



 
Dag 4: Marche- Rochefort: 18 km 
Start van de dag met een gezamenlijk Paasontbijt met 75 man/vrouw. Daarna werd de 
groepsfoto gemaakt. Leuk was dat vierdaagse Paastochtlopers dit jaar na het Paasontbijt de 
hele 4e wandeldag nog konden meemaken.  We kwamen deze ochtend eerst over een 
gezellige brocante markt in het streekcentrum Marche, daarna over echte kasseien- en 
baggerpaden en ook passeerden we de abdij van Rochefort.  



  



 

  
 
Eenmaal in Rochefort was het goed vertoeven op het zonnige terras op de camping. 
Degenen die bleven hadden er gelegenheid de tent eens goed te laten drogen, maar het was 
ook tijd voor afscheid nemen want voor ruim dertig deelnemers riep de plicht thuis weer zo 
aan het eind van de Paasdagen.  ’s Avonds wandelden de meeste anderen naar het  
gezellige stadscentrum bij de fraaie grijze kerk om daar te eten.  
 

 
 
 



Dag 3: Rochefort – Han – Bure: 26 km  
Na wederom een stevige nachtvorst stonden we op. De tenten weer bevroren, maar gelukkig 
werd het snel warmer. We kwamen vandaag langs verdwijngaten, kalkgraslanden, 
grotten…genoeg te zien dus. Misschien was dit wel het mooiste traject van onze tocht? 
 

 
Bijzonder was het om het dal te zien vanuit een ander perspectief. Een paar van ons 
klommen nl. het dal uit en een fotograaf maakte hier uitzonderlijke Paastochtfoto’s!   

 



 
In de omgeving van Han kun je grotten 
bezoeken, wat enkelen  ook deden, anderen 
bleven bovengronds. Later kwamen we 
midden tussen de wilde narcissen terecht.  
 
 

De wandeletappe was een behoorlijk zwaar maar qua bezienswaardigheden ontzettend de 
moeite waard. Aardig uitgeblust kwamen we aan op de luxe camping in Bure. Daar werden 
we heel hartelijk ontvangen door onze maatjes met een heuse tentopzetservice en een 
streekproduktenproeverij met Rochefort kaas en Rochefortbier: een groot succes! Later 
hadden we ook nog een super laatste avondmaal met soep, pittig stoofvlees en een ijsje toe.  
De uitbater hier ziet ons hier graag komen (we waren hier in 2010 ook al).  



D 

Dag 6: Bure – Masbourg – Fourneau St Michel : 14 km.  
Nog een pittige laatste wandeletappe langs de Lomme en Masbourg en over het woeste Ardense 
plateau. We volgen een door ons zelf uitgezette route langs plaatselijke wandelpaden.  



                                                                    
Sommigen raakten enigszins uit koers, maar 
gelukkig was iedereen op tijd bij de bus bij het 
openluchtmuseum. De Paastocht 2015 zit 
erop. Het was wederom een belevenis waar 
we met plezier op terug kunnen kijken.  
Tot volgend jaar! 
(tekst: Josée, foto’s: Frits, Guus, Rob en Josée)                   
 
Eufemisme 
Van glooiend uitzicht zonverblijd, 
tot nachtvorst, vrieskou, wintertijd, 
gaan hoogtelijnen wijdverspreid 
door asfalt, steen, modder en grasland, langs 
een koe, hond, ezel of een paard. En dan plotsklaps 
meedogenloos, 
voor wie half voorbereid verkoos 
met rugzak op door ruig gebied te lopen. 
Om dat dan thuis doodleuk weer als een feestje te verkopen. 
(Gabe, 8 april 2015) 


